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Los van alle tranen

Los van alle verdriet

Brand ik het kleine kaarsje
Waarin ik licht en liefde zie

Ontelbare herinneringen

Een glimlach aan die mooie tijd
De warmte en het samenzijn
Raak ik nooit en te nimmer kwijt

Het zware verlies is vaak ondraagbaar
Maar toch krijg ik steeds de kracht
Om de dag weer aan te kunnen

Na een uitzichtloze nacht

Langzaam ontwaak ik uit de stilte

Ik ervaar achter het grote gemis

Een macht van eindeloos vertrouwen
Die in mijzelf aanwezig is

Vertrouwen dat me telkens optilt
Dat mij de universele waarheid biedt
Er is misschien toch wel een reden
Waarom deze pijn en dit verdriet

Het laat je het ware leven voelen
Het gemis is als de liefde zo groot
Je ontdekt dat deze gedeelde liefde
Verder gaat dan de dood...
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